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VRIJDAG 27 AUGUSTUS

Op vrijdagavond 27 augustusOp vrijdagavond 27 augustus is de première 
van de unieke lokaal geproduceerde serie 
korte historische docudrama films “Pareltjes 
uit de geschiedenis van Deurne”. 
Initiatiefnemers Frans van de Pas 
(Ysselsteyn) en Henk Goorts (Deurne) 
hebben in het kader van Deurne 1300 jaar 
meer dan een jaar gewerkt aan het 
schrijven, regisseren, opnemen en monteren 
van totaal vijf korte films over opmerkelijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Deurne. De rollen worden gespeeld door 
acteurs/leden van de toneelverenigingen De 
Klotlanders en De Peelcomedianten. 
De volgende vijf onderwerpen zijn op film 
gezet: 
� “De roversbende van 1743” met een grote 
rol voor het Groot Kasteel en het Dinghuis. 
� “In de voetsporen van Peer en Jules de 
Corte” en de sociale geschiedenis van 
Deurne van eerste helft vorige eeuw. 
� “Het Leegveld” over de ontwikkeling van 
steentijd en turfsteken naar recreatie. 
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� “Kraamperikelen” over bevallen op het 
Brabantse platteland. 
� “De groen water affaire uit 1981”, 
waarmee Deurne de internationale pers 
haalde. 

Programma première vrijdagavond 27 
augustus op het plein voor Restaurant Het 
Dinghuis/Kasteel ruïne: 

� Inloop vanaf 19.30 uur, met vendeliers en 
tamboeren van Gilde St Antonius Abt 
Deurne. 
� 20.15 uur Presentatie acteurs op de rode 
loper door Ben Timmers 
� 21.15 uur Aanvang van eerste serie korte 
films. 
� 22.15 uur Pauze 
� 22.30 uur De tweede serie korte films 
� 23.15 uur Einde. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
dankzij bijdragen van Gemeente Deurne, 
Stichting Vriendenkring Ons Deurne en in 
samenwerking met Nacht van het Witte 
Doek.


